Meisjes geef je een pop en jongens een trein. Althans, dat was zo véér de digitale revolutie. Als je in

Zwitserland bent, werken die knalrode treinen van de Rhitische Bahn daarom als een magneet. Zoals

de spectaculaire Bernina Express.

Is ik op een ochtend laat in septem-

ber de gordijnen open doe, ben ik

minutenlang sprakeloos. De eerste
zonnestralen pieken in het oosten juist boven
de bergen uit en zetten de gletsjer aan de
overkant in een stralende, zilverwitte gloed.
Zoiets als het begin van een Paramount
Hollywoodfilm, maar dan echt. Het is doodstil.
De enige vogels zijn Alpenkraaien die het wel
uit hun hoofd laten om op deze hoogte van
dik boven de tweeduizend meter hun kelen
stuk te kraaien. Er is verder geen levende ziel,
als we mijn vrouw en de drie personeelsle-
den van Alp Griim even niet meetellen. Ons
onderkomen is alleen te voet via een smal
bergpad te bereiken. En per Bernina Express.
Want Alp Griim is naast een klein berghotel

ook treinstation langs één van de meest spec-
taculaire spoorlijnen in Europa.

Geheimpje

Hoe kwamen wij zo in deze uithoek van
het paradijs? Wel, als je eenmaal door het
Zwitserse kanton Graublinden toert, zijn
de rode smalspoortreinen van de Rhitische
Bahn niet te missen.VWe kamperen op de
camping bij Chur, en dan ligt een ritje met
de Bernina Express voor de hand. Maar het
idee om halverwege een overnachting bij de
gletsjer in te bouwen moest ik eigenlijk van
mijn vrouw geheim houden...

Jaarlijks vervoert de Bernina Express

zo’n 700.000 mensen van Chur naar het
eindstation Tirano, net over de grens in

Italié. Na de stop van 20 minuten in Alp
Griim stapt iedereen weer in het luxe
panoramarijtuig. Het terras wordt opgeruimd,
en wie achterblijft mag in één van de zes
gastenkamers overnachten.’s Morgens

word je dan gewekt door de stilte van het
hooggebergte en de geur van verse broodjes.

Chur

We zijn in Graubiinden, in het zuidoosten
van Zwitserland. De hoofdstad Chur is de
oudste stad van het land en het centrum

is met zijn middeleeuwse huizen meer dan
de moeite waard. Het symbool van de stad
is de steenbok. Die zie je dan ook overal

op gebouwen, wapenschilden, vlaggen... en
treinen! Het hoofdkwartier van de Rhatische



Chur, oudste stad van Zwitserland

Bahn staat in Chur, dus is het geen wonder
dat het treinstation wemelt van de knalrode
smalspoortreinen. Smalspoor is vooral

handig bij bergachtige trajecten met krappe
bochten. Bovendien zijn die treinen een stuk
lichter dan gewone, en stellen ze dus minder
eisen aan bruggen en tunnels.Van de 314
personenrijtuigen van de Rhatische Bahn zijn
er 34 uitgevoerd als luxe panoramarijtuig. De
Bernina Express heeft ze, maar die rijdt maar
één keer per dag heen en weer. Op hetzelfde
traject rijden ook ‘gewone’ treinen, dus je
kunt een Bernina -ritje ook combineren

met een andere trein voor de terugrit, die
hetzelfde uitzicht biedt. Nou ja, met wat
minder glas dan. Halverwege in- of uitstappen
kan ook; hangt ervan af waar je camping ligt.

Landwasser

Stipt op tijd (leer Zwitsers niet wat tijd is)
vertrekt onze trein voor de vier uur durende
rit naar Tirano. In ons panoramarijtuig

zijn we de enige Nederlanders.Verder

zien we alleen Chinezen en Amerikanen,
gelokt door het feit dat de Bernina Express
door zijn unieke route op de UNESCO
Werelderfgoedlijst staat. ledereen die

wel eens de tv-serie RailAway ziet weet
dat je zo’n mooi bergtraject het best
vanuit een helikopter bekijkt. Zoals bij

de 90 meter hoge Solisbruggen en het
beroemde Landwasser viaduct, dat de
posters van de Bernina Express domineert.
Van onderaf gefotografeerd ziet het er nog
indrukwekkender uit. Maar ook vanuit de
trein zelf is het een machtig gezicht, vooral
omdat het viaduct goed zichtbaar in een
bocht van 45 graden ligt en de trein als

een Marklin-modeltreintje pardoes in een
bergwand verdwijnt. Het is me ook wel een
bouwwerk, waarvan de slanke pijlers door
ruimtegebrek om de stalen bouwkranen
heen moesten worden gemetseld. Die zitten
er dus nog steeds in. De machinist rijdt hier
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Panoramarijtuig Bernina Express — overal glas
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langzaam, en door de luidsprekers worden
alle ‘highlights’ ruim van tevoren in drie

talen aangekondigd. Over modeltreintjes
gesproken: het Albuladal is zo smal dat er
niet op een tunnel of brug meer of minder

is gekeken. Een spiraalrondje doen we
gewoon uit het zicht in de berg, zoals bij het
modelspoor thuis. Er moet ook nog eens fors
worden geklommen, zodat je bijvoorbeeld
het dorp Bergiin drie keer van verschillende
hoogtes voorbij ziet komen. “Daar heb je die
kerk alwéér!” hoor ik een Amerikaan roepen.
Al dat geklim resulteert in de zes kilometer
lange Albulatunnel — eindelijk een recht stuk,
dat toch alweer in vier minuten voorbij is.
Het kostte in 1903 de ruim 1300 arbeiders
vier jaar om die tunnel te graven. Gewoon
met een schop en een houweel.

Hoogtepunt
Na het overstapstation van Pontresina
verandert het landschap radicaal. We rijden
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een hoog plateau op en laten de boomgrens
onder ons. Het adembenemende Zwitserse
berglandschap toont zich hier in al haar
pracht, met de machtige Morteratsch gletsjer
als onbetwist hoogtepunt. Daar ligt ook

het meer, dat de scheiding vormt tussen de
afwatering naar de Zwarte- en de Adriatische
Zee.Alsof de weergoden dat eens willen
testen pakken zich donkere wolken samen, en
spoedig is het zicht gereduceerd tot een paar
honderd meter. Het hoogstgelegen station
van de rit, Ospizio Bernina op 2250 meter,
hult zich in de nevel. Dit is een populair
startpunt voor mountainbikers, die vanaf hier
naar Pontresina terug stuiteren.Tien minuten
later wordt ons einddoel voor vandaag al
aangekondigd, en worden we in Alp Griim
uitgebreid begroet door de uitbater van

het station/pension alsof we de keizer van
Oost-Groningen zijn. De Chinezen kijken
verwonderd toe hoe we handen schudden,
onze rugzakken afgeven en een drankje op

Morteratsch gletsjer

het inmiddels opgedroogde terras krijgen
aangeboden.We staan dus nu op de foto in
een aantal Chinese huiskamers.“Zijn héél
beloemde pelsonen...”

Ciao bella!

De tweede dag van onze rode droom
wachten ons nog meer hoogtepunten. Ten
eerste moeten we in anderhalf uur liefst 1800
meter dalen, wat het gevoel geeft dat we

niet in een trein, maar in een vliegtuig zitten.
We duiken neer op ltali€, maar de huidige
treinen zijn zo slim geconstrueerd dat de
energie van het remmen weer in elektriciteit
teruggewonnen wordt. Even voorbij Brusio
gaan we er speciaal voor zitten, want dan zijn
die remmen hard nodig. Op het 360-graden
viaduct rijdt de trein nog nét niet over z'n
eigen staart heen. Ve filmen dat rondje
vanuit de trein, en straks op de terugweg
stappen we in Brusio uit om het ook van een
afstandje te bekijken, a la RailAway. Als de

trein aanzet voor z'n laatste stukje is het al
bijna Itali€, inclusief palmbomen en zomers
flanerende meisjes. Het had net zo goed Azié
of Zuid-Amerika kunnen zijn, want we rijden
in de dorpen gewoon dwars door het drukke
verkeer. Bij elke zijstraat produceert de
locomotief een hoog fluitje. Da’s nou jammer,
zo'n robuuste trein die zich aankondigt met
een meisjesachtig gilletje. Daar was een
echte toeter meer op z'n plaats geweest.VWe
rijden op de rotonde voor de basiliek van
Madonna di Tirano dwars door de file met
auto’s, en eindigen in het station pal voor het
café.“Ciao bella!” roepen ze vanaf het terras
naar de meisjes op het perron. Dat kan niet
missen: we zijn in Italié.Vraag me af of die
Chinezen het ook door hebben.

Tekst en foto’s: Kees Bregman.

Met dank aan Deutsche Bahn, Rhétische Bahn
en het Zwitsers verkeersbureau
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Eindpunt Tirano, dwars door het verkeer (foto RhB)
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Vakant:e in chtseriand
Wij reisden naar Zwitserland met de ICE van Deutsche Bahn (DB). Supersnel
en comfortabel. Een directe ICE van Amsterdam naar Basel doet er zo'n zes uur
over. Die vertreke |x per dag om 833, en stopt o.a. ook in Utrecht, Arnhem,
Duisburg, Disseldorf, Keulen en Frankfurt (vliegveld). De ‘gewone’ IC gaat vaker,
en daar mag de fiets ook in mee. Een prijsindicatie is wat lastig, omdat het (net
als vliegen tegenwoordig) erg afhangt wanneer je boekt. Je kunt al voor €39 p.p.
naar Basel, mits je drie maanden van tevoren reserveert Kijk voor alle tarieven en
bestemmingen van de DB op www.bahn.com/ni 7
Voor het vervoer in Zwitserland raden wij de Swiss Pass aan, een soort OVekaart
die geldig is op trein, bus en boot Vanaf 4 dagen voor €227 Zie ook
_ www.swisstravelsystem.com. Een kaartje voor de Bernina Express panoramawagen

kost 115 Frank (circa €71,50). Alle ritten en tarieven van de Rhatische Bahn staan

op www.rhb.ch, Regio-info op www.sraubuenden.ch.

Meer over vakantie in Zwitserland: Callcenter Zwitserlind Toerlsme 00 800 100

200 30 (ma-vr, Neder!andstal:ge gratis service),

Eten in Chur

Wie voorafgaand aan de Bernina Express in Chur van een
hotel gebruik wil maken (of gewoon onwijs lekker wil eten)
bevelen we Romantik Hotel Stern aan. In de sfeervolle oude
binnenstad, een paar honderd meter van het station. Kijk op
www.stern-chur.ch

Treinmuseum in Bergiin
Als het even kan
moet u uitstappen
in Bergilin, met

pal tegenover het
station het Albula
treinmuseum. Alles
over de Rhitische
Bahn en de Bernina
Express met

oude treinspullen,
historische filmpjes, een rijsimulator en... een grote
modelspoorbaan. Buiten staat de ‘Krokodil’, een imposante
klassieke elektrische locomotief (op de foto met Tibert Keller
van het museum). Info: www.bahnmuseum-albula.ch

_Alp Griim
Unieke logeerplek op 269! meter hoogte met uitzicht op de
Palti gletsjer. Er zijn 7es gastenkamers met douche en thn[et
op de gang, maar deze winter wordt er verbouwd, dus dat

is vanaf 2014 anders. Hele jaar open. Reken op een tarief
van circa 160 Frank per nacht voor een tweepersoonskamer ;,
inclusief ontbijt. Meer op www. a!pgruem chvu

Tirano

Hoewel een interessant stad;e op de oude handeisroute
over de Alpen, kunnen

de meeste Bernina

Express-reizigers hier

slechts een paar uur

. rondkijken voor ze

weer terug moeten.
Tip voor een goede

lunch of riant diner is

restaurant Ai Portici,

_ dicht bij het station.
Vergeet hier niet als

‘ souvenir een fles eigen
_wijn te kopen, met op

het etiket de basiliek

_ met de trein ervoor.

Info: wwwaaiportici.com




